
 

Adolf Hitler: 
Geliefde Führer 

Deel 4 

Denk eraan! 

door Adolf Hitler (1923) 

Als je moeder ouder is geworden  
en je bent ouder geworden,  
Als wat eerder gemakkelijk en moeiteloos was  
voor haar is nu een last geworden,  
Als haar lieve, trouwe ogen  
niet langer, zoals vroeger, in het leven kijken, -  
Als haar voeten vermoeid zijn  
en haar niet langer wil dragen tijdens het wandelen -...  
Geef haar dan je arm als steun,  
begeleiden haar met veel geluk -  
Het uur komt dat, huilend,  
je moet haar vergezellen op haar laatste reis! 

En als ze je iets vraagt, geef haar dan een antwoord,  
En als ze het weer vraagt, dan spreek jij ook!  
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En als ze het nog een keer vraagt, geef haar dan antwoord,  
niet boos, maar in tedere kalmte!  
En als ze je niet helemaal begrijpt,  
legde haar alles op een prettige manier uit;  
Het uur komt, het bittere uur,  
als haar mond om niets meer vraagt! 

De kameraad 

door Adolf Hitler (14 augustus 1916) 

Als een van ons moe wordt,  
De ander let op hem.  
Als een van ons wil wanhopen,  
De ander lacht plotseling. 

Als een van ons zou vallen,  
De andere staat voor twee;  
Want God geeft aan elke krijger  
De kameraad. 

Het was in het bos van Artois 

door Adolf Hitler 

Vlaanderen - in Artois, voorjaar 1916 
Gebaseerd op een echt incident 

het was in het struikgewas van het Artois bos...  
diep in het bos op met bloed doordrenkte aarde,  
lag een gewonde Duitse krijger uitgestrekt  
En zijn geschreeuw schreeuwde de nacht in  
Tevergeefs... Geen echo weerklonk op zijn schreeuw...  
Mocht hij doodbloeden als een wild dier,  
Welke, dodelijk gewond, sterft in eenzaamheid? 



Toen opeens...  
Zware stappen naderen van rechts.  
Hij hoort het terwijl ze over de bosgrond stampen...  
En nieuwe hoop ontspringt in zijn ziel.  
En nu van links...  
en nu van beide kanten... 

Twee mannen naderen zijn bed van pijn  
Het is een Duitser en een Fransman.  
En beiden observeren elkaar met een vijandige blik  
En richten hun geweren dreigend.  
De Duitse krijger vraagt:  
"Wat doe jij hier?"  
Ik was ontroerd door de noodkreet van de arme man." 
"Hij is jullie vijand!" 
"Hij is een mens, die lijdt!" 

En beiden lieten hun geweren zonder een woord te zeggen zakken.  
Toen sloten ze hun handen in elkaar  
En, met gespannen spieren, voorzichtig opgetild  
De gewonde krijger, als op een brancard.  
En ze droegen hem met z'n tweeën door het bos,  
Tot ze bij de Duitse postketen kwamen.  
"Nu is het klaar. Hij zal hier goed verzorgd worden."  
En de Fransman draaide zich naar het bos.  
De Duitser pakte echter zijn hand,  
Keek ontroerend in de door zorg geteisterde ogen  
En zei tegen hem in een ernstige voorgevoelens: 

Ik weet niet wat het lot voor ons heeft beslist,  
Die ondoorgrondelijk in de sterren regeert.  
Misschien word ik wel het slachtoffer van jouw kogel.  
Misschien zet de mijne je wel in het zand -  
Want de kans op gevechten is willekeurig,  
Maar wat het ook is en wat er ook mag komen:  
We leefden net die heilige uren  
waarin de mens zichzelf terugvindt in de mens...  
En nu vaarwel! En moge God je begeleiden!" 



Stille heldendom 

door Adolf Hitler 
Paswalk, 2 november 1918 

In lichte zalen fie rustig bedde  
dodelijk gewonde krijgers, die van verhitte gevechten  
hebben de bloedige sporen van vernietiging gebracht;  
maar hebben zichzelf gered van de regen van ijzer. 

En stil en ernstig, geketend aan hun plicht,  
zachte, zachte vrouwenhanden verplegen  
de dankbare krijgers, die aan het eind  
gokken voor het leven met de dood. 

In hun trouwe zorg is het alsof  
de harten helen alle diepe wonden,  
wanneer de vaak vermoeide ogen kijken. 

Ja, zo zijn onze echte Duitse vrouwen.  
Hun allerliefste zien ze voor altijd uit elkaar gaan  
en snel hun leven wijden aan het lijden van vreemden. 

Boskerkhof in Paswalk 

door Adolf Hitler 
Pasewalk, 11 november 1918 

Je hebt het verdiend 
Dat we je daar begraven, 
Waar Duitse eiken jullie graven beschaduwen, 
Zij, het symbool van vrijheid, kracht en leven 
Zijn als de mooiste decoratie 
Rondom jullie graven. 
In het Duitse bos, waar de Duitse geest leeft, 
Het stille bos, waarin je vredig rust, 



Zal over duizend jaar door duizenden worden geëerd, 
Laten we naar het hart van het bos gaan, 
Als we bij jullie graven komen, 
Dan vertragen onze stappen, 
Want jij spreekt tot ons, 
Je leeft dus eeuwig voort, hoewel het lichaam al lang vergaan is. 

Radiodienst 

door Adolf Hitler 
Vlaanderen, 29 juli 1917 

De nacht is zwart, de wind waait rustig en zachtjes  
Door de takken heen, rondom is de diepste rust!  
Alleen vanuit de verte janken de schelpen dreigend  
En de machinegeweren slaan in. 

De kameraden slapen vlakbij in de tent  
En droom van geliefden die veilig thuis zijn,  
Alleen ik heb dienst bij de radio  
En luister in het gevechtsgebied. 

Dus ik zit de hele nacht en wacht  
En voel de volgende ochtend een diepe vreugde  
Als de verkenningstroep mij meldt dat  
Het is teruggekeerd van patrouille zonder slachtoffers. 

Adolf Hitler: Man van het Millennium 

door Gerhard Lauck 

Adolf Hitler is uniek in de geschiedenis omdat hij... 

1. een wereldbeeld gecreëerd dat 

2. gebaseerd op de wetten van de natuur, 



3. politieke macht bereikt, 

4. implementeerde zijn lessen met succes in een korte vooroorlogse periode van 
zes jaar, 

5. vervolgens bijna de hele wereld zes jaar lang tegenhield tijdens de grootste 
oorlog in de geschiedenis van de mensheid, en 

6. werd onsterfelijk en uiteindelijk onoverwinnelijk, zelfs in wat een absolute 
nederlaag leek. 

Een halve eeuw na de fysieke dood van Adolf Hitler overleeft en groeit zijn 
nalatenschap - het nationaalsocialistische idee - zelfs ondanks een ongekende 
campagne van vervolging en demonisering. 

Juist de militaire nederlaag van het Derde Rijk escaleerde de evolutie van het 
nationaalsocialisme van een Duitse nationalistische beweging in een pan-Arische 
raciale nationalistische beweging! 

De Amerikaanse oorlogsheld George Lincoln Rockwell was de eerste naoorlogse 
Nationaal Socialist die opnieuw de heilige hakenkruisvlag van ons ras hees. Het is 
veelzeggend dat Rockwell een niet-Duitser was die in de Tweede Wereldoorlog 
tegen het Derde Rijk had gevochten... Een paar decennia later ontstond in Rusland 
een van 's werelds grootste en belangrijkste nationaalsocialistische organisaties! 

Het Sovjetrijk is ingestort door zijn eigen innerlijke verval. De kapitalistische 
"nieuwe wereldorde" blijft rotten ondanks zijn externe expansie. Het nationaal-
socialisme is echter springlevend! (Nu het 1945 heeft overleefd, kan het alles 
overleven!) 

Maar het nationaalsocialisme zou ondenkbaar zijn zonder de man Adolf Hitler. 

Geboren aan het einde van het tweede millennium, zal het nationaalsocialistische 
idee groeien en bloeien in het derde. En dus is Adolf Hitler niet alleen de man van 
het millennium. - Adolf Hitler is de man van TWEE millennia! 






